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B EEN MESSIAANS PANORAMA UIT JERUZALEM

De derde tempel in het duizendjarige rijk (2)

«Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht,
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend

Jaren» (Op. 20:6).

DR. GERSHON NEREL - DEEL 19

In zijn - in de zomer van 2007 door
de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem
getoonde — geheime manuscripten hield Is-
aac Newton, de beroemde Engelse fysicus
(1642-1727), zich systematisch bezig met
de opgegeven maten voor de toekomstige
derde tempel en wel aan de hand van het
boek Ezechiél (hfdst. 40-48). Hij was van
mening dat de verhoudingen van de taber-
nakel, de tempel van Salomo en de door
Ezechiél beschreven tempel identiek zijn.

Op pag. 77 van de catalogus die de He-

breeuwse Universiteit van de tentoonstelling
over Newton publiceerde, staat deze opmer-
king: «Newtons belangstelling in de architec-
tuur van de tempel werd ook versterkt door
zijn geloof, dat de tempel als ‘toneel voor de
visioenen’ in de Apocalyps dient. Als aanhan-
ger van het millennium vertegenwoordigde
hij de opvatting, de (derde; opm. van G.N.)

Joodse tempel zal in Jeruzalem, in grote heer- |

lijkheid weer herbouwd worden aan het begin
van het Duizendjarige Rijk».

Wanneer men in het boek Ezechiél alle
negen hoofdstukken die de tempel betref-
fen, in volgorde leest en ze als eenheid be-
schouwt, wordt duidelijk, dat de beschrijving
van de profeet niet van toepassing kan zijn
op de tweede tempel it de tijd van koning He-

rodes de Grote. In de toekomstige tempel van

de profeet Ezechiél is er namelijk een rivier |

die onder de dorpel van de tempel ontspringt
en in oostelijke richting stroomt, omdat de
voorkant van de tempel naar het Oosten wijst
(Hebr.: Kadim) en het water onder de rechter
kant zuidelijk van het altaar tevoorschijn komt
(Ez.47:1). De rivier wordt steeds dieper. Eerst
lkkomt het water tot aan de enkels, dan tot aan
de knieén. Later is het tot aan de heupen en
tenslotte wordt het tot een rivier, «Hij mat nog
eens duizend [el]; nu was het een beek geworden,
die ik niet doorwaden kon, want
het water was zo hoog, dat men
erin zwemmen kon, een beek
die men niet kon doorwaden»
(v5).

Volgens de schildering
van de profeet Ezechiél
staan aan de oevers van
deze unieke rivier veel
soorten bomen, die voedsel

i
Vanuit Jeruzalem zal het water naar de Dode Zee
stromen

opleveren. Deze wonderbare
bomen, waarvan de bladeren
niet verwelken en waarvan
de vruchten nooit op raken,
zullen elke maand vrucht
dragen, omdat zij vanuit het
heiligdom water ontvangen. De vruchten zul-
len als voedsel en de bladeren als geneesmid-
del dienen (v. 12).

Ezechiél noemt nog een reden, waarom
«zijn» heiligdom de derde en niet de tweede,

tweeduizend jaar geleden door de Romeinen |

verwoestte, tempel kan zijn. In het visioen
van Ezechiél «de priester en zoon van Buzzi»,
vloeit het water van de grote rivier uit de
derde tempel naar het oostelijke gebied, ver-
volgens vloeit het «...naar de Viakte en komt in
de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar
water gezond wordt» (v. 8). Deze zee moet lo-
gischerwijze de Dode Zee of de Zoutzee zijn,
zoals het ook in het Hebreeuws aangeduid
wordt. Hij ligt tussen het Zuidelijke deel van
het Jordaandal en in het Noordelijke gebied

van Arava, ongeveer 420 meter onder de zee-
spiegel. De profeet gaat in zijn schildering
zelfs nog verder: Wanneer het water uit de
tempel de Dode Zee bereikt, zal het zoute
water «gezond» worden of de Dode Zee met
zijn extreem hoge zoutgehalte wordt tot een
«levende zee».

Wanneer het van de tempel komende
water de Dode Zee genezen en «weer levend»
zal maken, zal deze zee in de woestijn «alle
levende wezens die er wemelen» herbergen en
er zullen zeer veel vissen in zwemmen. Vis-
sers zullen aan de oevers staan en hun netten

| uitspreiden (v. 10) en zo zullen alle mensen,

die daar leven, van de zegen kunnen genieten.
Vandaag zien we dit schouwspel nog als een
utopie, maar bij God is niets onmogelijk. Zijn
Woord zal en moet zich vervullen.

In de derde tempel van de profeet Eze-
chiél zullen er ook weer dierenoffers plaats-
vinden. Het bloed van de dieren zal bij de
ceremonies gebruikt worden (Ez. 40:38-47,
42:13, 43:18-20). Deze profetische uitspra-
ken hebben betrekking op het koninkrijk van
Yeshua: Duizend jaar lang zal Hij samen met

| Zijn heiligen heersen. Wij weten vandaag, dat

deze toekomstige offers in de derde tempel,
niet meer tot vergeving en verzoening van
zonden zullen dienen, omdat deze verzoening
tweeduizend jaar geleden in volle omvang
aan het kruis volbracht werd. Toch zullen de
toekomstige offerandes wel een symbolische
functie hebben en aan Yeshua's vernedering
en offer op Golgotha herinneren. In de derde
tempel zal alles op Yeshua wijzen en Hij zal
daar het middelpunt van het hele gebeuren
zijn. Dan zal de tempel niet alleen voor Joden
open staan, maar voor alle gelovigen uit alle
volken der aarde.

Samenvattend moeten wij echter vast-
houden, dat er geen verwisseling plaats moet
vinden, tussen de derde tempel die zich hier
op deze aarde bevinden zal en die in de hemel,
omdat het eeuwige heiligdom in de hemel een
bestanddeel van de nieuwe schepping en het
hemelse Jeruzalem is (vgl. Op. 21-22). B

Bezoek de tentoonstelling over Newton op inter-
net: jnul.huji.ac.il/dl/mss/newton




