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' EEN MESSIAANS PANORAMA VANUIT JERUZALEM

Het Pascha en de Messiaanse hoop

«Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die
huizen, waarin men het eet ... En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer

1k het bloed zie, dan ga Ik u voorbij » (Ex. 12:7,13).
DR. GERSHON NEREL - DEEL 23

In april 2008 hebben Joden in Israél en overal ter wereld het
Pascha gevierd. Ook degenen die in Yeshua geloven hebben deze
heilige dag als vast bestanddeel van het Joodse volk gevierd. Zij
wezen vooral op de centrale boodschap van de Messias, die de
definitieve vervulling van het Paasoffer voor alle mensen is.

Niet alle Joodse gelovigen in Yeshua vieren de traditionele |

Paschamaaltijd (seder) met al zijn ceremonién op dezelfde wijze.
Sommigen lezen en zingen unit de Haggada. Dit dikwijls kunstig
geillustreerde werk bevat de geschiedenis van de uittocht uit
Egypte en een verklaring van symbolische, bij de sedermaaltijd
gebruikte voorwerpen, gebeden, Psalmen en liederen. Andere
Joodse gelovigen in Yeshua lezen en zingen uit een eigen Mes-
siaanse Haggada, een bundel traditionele rabbijnse verklaringen
en Nieuwtestamentische teksten over de vleeswording, het
lijden, de kruisiging en de hemelvaart van Yeshua. Maar er is
nog een manier om het Pascha te vieren. In onze Messiaanse
gemeente in Yad Hashmona lezen en verklaren we alleen die
bijbelteksten uit het Qude en Nieuwe Testament die de profeti-
sche en heilshistorische boodschap van dit feest benadrukken.
Op de sabbat (zaterdag) voor het Pascha nemen we ook deel
aan het Avondmaal. Zoals het bij onze avondmaalsvieringen
gebruikelijk is, delen we vo6r de wijn de matses (het ongezuurde
brood) uit.

Bezoekers uit Europa en Amerika vroegen ons onlangs:
«Waarom vieren jullie als Messiaanse Joden het Pascha (en Pa-
sen) zo laat en niet in maart, tegelijk met de andere christelijke
gemeenten?» Wij hebben hun duidelijk gemaakt, dat wij ons als
Messiaanse Joden nog altijd naar de Joodse kalender richten.
Het Pascha wordt altijd in de maand niesan gevierd. In de Bijbel
is deze ook wel aviv (voorjaar) genoemde maand de eerste van

het jaar. Zoals in veel andere jaren is ook de opstandingsdag
van onze Heer niet op een zondag gevallen. Toch herinnerden
we onszelf er tijdens onze bijbelstudie aan dat onze Verlosser
uit de doden is opgestaan en nu in de hemel aan de rechterhand
van de Vader op Zijn troon zit.

Het Pascha is een Messiaans feest omdat het vooral om de
Messias respectievelijk de Verlosser gaat, die symbolisch wordt
voorgesteld in het beeld van het lam en het daardoor vergoten
bloed. Bovendien zien veel Joodse gelovigen in Yeshua in Exo-
dus al een voorafschaduwing van het kruis. In Egypte werd
het bloed van het lammetje op de linker en rechter deurpost en
op de bovendorpel van de huizen van de Israélieten gestreken
(Ex. 12:7). Daardoor ontstonden twee lijnen, een horizontale
en een verticale. Die twee lijnen kan men zich als een symbool
van het kruis voorstellen waaraan Yeshua op Golgotha stierf.

' Ook daarom kon Johannes de Doper bij zijn ontmoeting met de

Messias Yeshua zo heel zeker verkondigen: «Zie, het lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt!» (Joh. 1:29).

In Openbaring komt de titel «Lam» voor Yeshua in 29 verzen
voor. Het kostbare bloed van het zegevierende Lam, dat eens en
voor altijd vergoten werd, brengt Zijn discipelen niet alleen ver-
geving van zonden, maar schenkt hun ook de kracht om de eigen
zwakheden en vijanden te overwinnen. Yeshua kwam ongeveer
2000 jaar geleden naar deze wereld om als het definitieve en
volmaakte Lam zwijgend te sterven, «als een lam dat ter slachting
geleid word » (Jes. 53:7). Bij Zijn wederkomst zal Hij echter als
het triomferende Lam op de berg Sion terugkeren (Op. 14:1)
om in Zijn rijk en onder Zijn heerschappij een nieuw Messiaans
tijdperk in te luiden. Deze gebeurtenissen liggen nog voor ons,
maar we hopen dat ze spoedig zullen gebeuren. l

B TUSSEN ROUW EN GEJUBEL

De feestelijkheden rond het 60-jarig jubileum

De Israéli’s begonnen hun onafhankelijkheidsdag met een dag van rouw voor de gevallenen en de slachtoffers
van de terreur in het land. De onafhankelijkheidsdag begon 24 uur later met een plechtige ceremonie op de

Herzl-berg in Jeruzalem.

Dit jaar viel de onafhankelijkheidsdag
volgens de Joodse kalender op 8 mei. De hele
nacht werd er overal feest gevierd. In veel
steden werden belangrijke straten afgesloten
en vonden er verschillende concerten plaats.
Bovendien is er op talloze plaatsen vuurwerk

afgestoken. Op de onafhankelijkheidsdag
bezoeken de Israéli’s traditioneel musea,
die op die dag geen entree heffen, een vooral
militaire kazernes, die dan open dag houden.
Maar het liefst gaan ze in de parken barbe-
cuen. En daarbij kijken ze dan naar vliegfor-

maties van de Israélische luchtmacht die in
de Iucht hun kunststukjes nithalen.

Dit jaar duurden de feestelijkheden rond
de onafhankelijkheidsdag meerdere dagen.
Per slot van rekening is het 60-jarige jubi-
leum van de stichting van de staat een heel




